
Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, 26 november 2023, 10.00 uur 
Organist: Arjen Hagels 
Ouderling van dienst: Henk Jentink 
Lector: Linda Assink 
Koster: Bert Koonstra 
Koortje van gemeenteleden 
 
Antependia: Wit (Eeuwigheidszondag) 

 
Orgelspel 
Welkom 
Openingswoord 
Bemoediging en groet 
 
HH 591: 1,3, 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam  
 
1  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
  die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
  Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
  tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
3  U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
  U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
  U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
  leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
4  Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
  dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
  Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 146c: 1, 4, Alles wat adem heeft love de Here 
 
Gedachtenis: Namen van de overledenen 
 
Koor: De mensen die we missen (Sela) 
 
(tijdens het noemen van de namen: zacht orgelspel op de achtergrond) 
 
Zingen: Lied 753: 1, 2 Er is een land van louter licht 
 
 
(tijdens het noemen van de namen: zacht orgelspel op de achtergrond) 
 
Zingen: Lied 753: 3, 4 Men ziet een veld aan d’overkant 



 
 
zacht orgelspel op de achtergrond 
Ieder die dat wil kan nu naar voren komen om een lichtje aan te steken voor een overledene 
uit eigen familie- of vriendenkring van wie de naam hier niet is genoemd.  
Ook is er vanmiddag open kerk van 14.00 – 15.00 uur, om dan een kaarsje aan te steken. 
 
Ook gedenken wij alle mensen wereldwijd. Alle slachtoffers van geweld en aanslagen, van 
honger, van ziekten en van natuur- en andere rampen. Wij ontsteken voor al deze mensen 
een licht, omdat wij geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. (diaken-Maartje 
Bruins) 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezingen: Jesaja 61: 1 – 3 en Filippenzen 4: 4 - 9 (door Linda Assink) 
 
Lied 971: 1, 2, Zing een nieuw lied voor God de Here 
 
Overdenking,  
 
Koor: Dichter mijn God bij U,  
 
Kinderen terug? 
 
Inleiding, namen van de gedoopte kinderen 
 
A.W.N. I,20: 1 Laat de kind'ren tot Mij komen. 
 
Laat de kind’ren tot mij komen,  
alle, alle kindren.  
Laat de kindren tot mij komen,  
niemand mag ze hindren.  
Want de poorten van mijn rijk,  
staan voor kindren open,  
laat ze allen groot en klein,  
bij mij binnen lopen. 
 
Aansteken van de kaarsen voor hen die gedoopt zijn 
 
Op 18 december 2022 is Maud Jansen gedoopt 
Op 30 april 2023 is Moïs Loek van Dijk (Loek) gedoopt  
 
We ontsteken ook een kaars voor alle kinderen die niet in de kerk zijn gedoopt of gezegend. 



 
Opwekking 770, Ik zal er zijn.  
Koortje 1e 3 coupletten+refrein en samenzang laatste couplet 4) + refrein 
 
Allen: 
4) O naam allernamen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dichtbij U zijn. 
Refrein: Ik ben die Ik ben, is Uw eeuwige naam. 
               Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
               Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
               Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’ 
 
Gebeden 

- Onze Vader 
 
Collecte 
Tijdens de collecte,  Koor: Mag ik dan bij jou, Claudia de Breij 
 
Lied 416: 1, 2, 3, Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegen 
 
Lied 416: 4, Ga met God en Hij zal met je zijn (ipv 3x amen) 
 
Om elkaar te ontmoeten is er na de dienst gelegenheid voor koffiedrinken in de Schutse. 
 
De kaars en roos kunnen worden meegenomen. 
 
Vanmiddag om 14.00 – 15.00 uur is in de Brugkerk gelegenheid om kaarsje te ontsteken. 
 


