
Leef mee 
Zondag 1 maart 2026 
 
Begroeting 
 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Marrie Kuiper en Gerrit Meinen 
 
Bij de dienst, Heilig Avondmaal 

Op de tweede zondag van de 40dagentijd worden wij genodigd aan tafel te gaan. Met het 
kindernevendienstproject gaat het over ‘Locatie Jeruzalem’. In deze dienst staat Lucas 
19:45-48 centraal: Jezus gaat naar de tempel in Jeruzalem en jaagt daar de handelaars weg, 
omdat Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus roept hier mensen samen. 

Kerkdienst 
 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk 
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ambtsdrager van dienst : Frida Rosman 
organist   : Henk Ningbers 
lector    : Leen Hoogeboom 
koster    : Bert Koonstra 
Kindernevendienst  : Elise en Leonie 
Oppasdienst   : Gerda van de Struijs en Lotte van Dam 
    
Collectes 1 maart 2026 
Voor de collectes kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel of overmaken. 
 
1e collecte; Avondmaalscollecte op rekeningnr. NL74RABO-0373736134  
     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
 
2e collecte;  Voorjaarszendingcollecte voor Libanon op rekeningnr. 
NL52RABO037373142 t.n.v. Zending Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
 
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden? 
 
Avondmaalscollecte Rudolph Stichting. 
 
In de Glind staan vijf kleine huisjes met een grootse betekenis. Hier wonen jongeren die met 
wat steun hun weg naar zelfstandigheid vinden, zoals Toli (24). Toen hij 18 werd, was 
zelfstandig wonen nog te spannend. In een tiny-house vond hij rust, structuur en een 
gemeenschap die naar elkaar omziet. Nu werkt hij, heeft een vriendin en helpt zelf jongeren 
die zich eenzaam voelen. Wat hij ontving, geeft hij door. 
De Glind is meer dan een woonplek: het is een gemeenschap waar jongeren, gezinnen en 
vrijwilligers samenleven, sporten en leren. Om jongeren te laten groeien, is meer nodig dan 
een dak boven hun hoofd: ook ruimte om te ontspannen, zich te ontwikkelen en relaties op te 
bouwen. Uw steun helpt daarbij: met vrijetijdsactiviteiten, sport ontmoetingsplekken die 
jongeren zelfvertrouwen geven en verbinden met het dorp. Met uw gift blijft de Glind een plek 
waar jongeren tot bloei komen door kansen en perspectief. Helpt u mee dit mogelijk te 
maken? 
 
 
 
 



Voorjaarszendingscollecte Libanon Meebouwen aan een stabiele samenleving  
 
Vandaag is de collecte bestemd voor christelijke opleidingen in Libanon. De Haigazian 
University in Beiroet heeft zo’n 600 studenten en biedt hun meer dan alleen academische 
kennis. Naast vakken als bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen krijgen zij ook 
geestelijke en psychologische begeleiding. Zo kunnen ze groeien in hun vakgebied, hun 
geloof en hun persoonlijke ontwikkeling. Wilbert van Saane en Mirjam Polak, beiden 
uitgezonden vanuit Nederland en ondersteund door Kerk in Actie, werken aan deze 
universiteit. Wilbert is studentenpastor en bijbeldocent en organiseert gesprekken, 
bijbelstudies en retraites. Mirjam is docent psychologie en biedt counseling aan studenten. 
Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie dit belangrijke werk. Help je mee? Met 
jouw gift kunnen jongeren in Libanon leiders worden die het verschil maken in hun 
samenleving. Help je mee? Je kunt dit werk steunen door een gift over te maken op rekening 

op rekeningnr.NL52RABO037373142 t.n.v. Zending Protestantse Gemeente Oud 
Avereest-Balkbrug t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Meebouwen Libanon’, Hartelijk dank voor je 
gift. 
 
Zondag 22 februari is de eerste zondag van de veertig dagen tijd waarin we toeleven naar 
Pasen.  
Als Diaconie hebben we dit jaar een paasproject uitgekozen in India voor Dalit kinderen. 
Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen komen op 
school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede 
vroegtijdig met school om te werken. In het kerkblad leest u meer over dit project.  
Vanaf 22 februari staan er spaardoosjes bij de uitgangen in de kerk, u kunt geld overmaken 
naar de Diaconie op rekening: NL74RABO-0373736134 o.v.v. Paasproject, of geven tijdens 
de collectes.  
Orde van dienst  
 
We zingen: Psalm 31: 1, 6, Op U vertrouw ik, Heer der heren, Liedje ELB 421, Ben je groot 
of ben je klein, Lied 286, Waar de mensen dwalen in het donker Psalm 62: 1, 4 Mijn ziel is 
stil, tot God mijn Heer, Psalm 62: 1, 4 Mijn ziel is stil, tot God mijn Heer, Gezang 366: 1, 2, 4, 
6, Gij zijt mijn goed Tijdens het lopen zingen: Lied 975, Jezus roept hier mensen samen Lied 
418: 1, 2, 3 God, schenk ons de kracht Lied 418: 4, God, schenk ons de kracht. 

We lezen: Jesaja 55: 6-7; Lucas 19:45-48   
 

Ontmoetingsavond voor ouders op maandag 2 maart 
 

Maandagvanod 2 maart is er om 20 uur een ontmoetingsavond voor ouders in De 
Schutse. Het thema is: "Hoe begeleid ik mijn kind in de wereld van de (social) 
media?" Veel ouders vinden het lastig om een weg te vinden in hun opvoeding als 
het gaat om kinderen en (social) media. Hoeveel schermtijd geef ik mijn kind? Welke 
apps mag mijn kind gebruiken? Hoe gaat school om met het gebruik van de telefoon 
onder schooltijd? Enzovoorts. Dhr. Gijsbreght van Doorn heeft veel ervaring met dit 
onderwerp en zal daar informatie over geven en er is ruimte om met elkaar in 
gesprek te gaan en vragen te stellen. We hopen op een informatieve en leerzame 
avond, waarbij het ook leuk is elkaar als ouders te kunnen ontmoeten! Van harte 
welkom, eventueel belangstellenden zijn ook van harte welkom. Opgeven is fijn, 
zodat we daar rekening mee kunnen houden met de koffie en thee. Opgeven kan bij 
Rolanda den Boon (kerkelijkwerker@pg-oudavereestbalkbrug.nl/ 06-4434465). 
Opgeven is niet verplicht. 
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Kerk- en scholendienst op zondag 8 maart 
 
Volgende week zondag is de jaarlijks kerk- en scholendienst. De dienst is voorbereid 
met kinderen en leerkrachten van het Kindcentrum Balkbrug. Het thema is: Wees 
Welkom! Als gemeente heten we de kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders 
van harte welkom in de Reestkerk. En uiteraard zijn alle gemeenteleden van harte 
welkom. We hopen op een mooie, vrolijke en ook volle dienst met elkaar. 
 

Vossenjacht 2026: zet het in je agenda en kom ze zoeken op 20 maart.  
Ps. Mochten er nog vossen zijn die graag willen meedoen opgave bij Ilse Engel  
06-15622214  
 

Gesprekskring Dinsdag 3 maart is er weer bijbelgesprekskring. 

 

Deze keer lezen we samen 1 Korinthiërs 12 over de gaven van de Geest. Wat zijn talenten van jezelf en 

wat zijn gaven van de Geest? We geven een "knipoog" naar 1 Korinthiërs 13. De avond begint om 

20.00 uur en we stoppen rond 21.30 uur.  
 

Kopij Leef mee De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 5 maart om 18.00 uur via 
e-mailadres: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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