
Reestkerk, 1 maart, Heilig Avondmaal 
Organist: Henk Ningbers 
Lector: Henk Jentink 
Koster: Bert Koonstra 
 
Welkom 
Psalm 31: 1, 6, Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
Bemoediging en groet 
 
Kindermoment 
Liedje ELB 421, Ben je groot of ben je klein 
Kinderen naar knd. 
 
Gebed om ontferming 
Lied 286, Waar de mensen dwalen in het donker 
 
Bijbellezing:  

- Jesaja 55: 6-7; (door Henk Jentink) 
- Lucas 19:45-48  (door Henk Jentink) 

Psalm 62: 1, 4 Mijn ziel is stil, tot God mijn Heer, 
 
Verkondiging, De kerk is een gebedshuis 
 
 [dia] 

 
 
Opwekking 623, Laat uw huis gevuld zijn Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1AbfPMdzIfA&list=RD1AbfPMdzIfA&start_radio=1 
 
Afkondiging overlijden 
 
Gebed 
 
Collecte, de tafel wordt toebereid. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Nodiging:  
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben. 
Wij nodigen u als dienaren van Jezus Christus 

https://www.youtube.com/watch?v=1AbfPMdzIfA&list=RD1AbfPMdzIfA&start_radio=1


om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen 
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 
De grote lofprijzing: 
Voorg: De Heer zal met u zijn! 

De Heer Zal U Bewaren. 
Voorg: Verheft uw harten tot God! 

En Zegenen Wij De Heer Onze God! 
 
Gezegend is Zijn grote Naam, 
want Hij is de bron van al het leven in de hemel en op de aarde, 
en Jezus is verlosser van mensen; 
God staat niet toe, 
dat wij aan vreemde machten dienstbaar zijn; 
Hij wil niet, dat wij sterven op doodlopende wegen, 
maar dat wij leven, –  
daarom is Hij voorgegaan 
in wind en vuur, in wolk en stem, in wonder en gebod, 
om een plaats te bereiden in het beloofde land, 
 
Aan uw tafel Heer, Sela, Link: https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 
 
Gezegend is onze Heer, Jezus Christus, 
die deelgenoot is geworden van ons aardse bestaan, 
aan wie de beker van het lijden niet voorbijging; 
die, in de nacht waarin Hij werd verraden, 
brood nam, U dankte, het brak en zei: 
 Dit is mijn lichaam voor u. 
 doet dit om Mij te gedenken. 
 
Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei: 
 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
 doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,  
 om mij te gedenken. 
 
Daarom, nu wij eten van dit brood 
En drinken uit deze beker, 
Verkondigen wij de dood van Christus  
totdat Hij komt. MARANATHA. 
In het gebroken lichaam en het vergoten bloed 
Geven wij de gebroken en vergeten slachtoffers 
Van tirannie en zonde 
Een plaats in onze herinnering en hoop 
En zien wij uit naar het brood van morgen 
En de wijn van de tijd die komen zal. 
 
Kom dan, levengevende Geest van onze God, 
Zegen deze aardse gaven, brood en wijn, 
En maak ons tot één lichaam in Christus, 
Dat wij, die gedoopt zijn in zijn dood, 
Mogen wandelen in het nieuwe leven; 
Dat wat gezaaid is in oneer 
Mag worden opgewekt in heerlijkheid, 
En wat gezaaid is in zwakheid 
Mag worden opgewekt in kracht. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI


Amen. 

Gezang 366: 1, 2, 4, 6, Gij zijt mijn goed 
 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons  
gegeven heeft: “…Onze Vader  
 
Komt nu want alle dingen zijn gereed. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Bij het breken van het brood 
Het lichaam van Christus, voor u gegeven.  
 
Bij het schenken van de beker 
Het bloed van Christus, voor u vergoten. 
 
Tijdens het lopen zingen: Lied 975, Jezus roept hier mensen samen 
(de coupletten verdelen over de tijd van lopen…) 
 
Dankgebed na de communie 
 
Lied 418: 1, 2, 3 God, schenk ons de kracht 
 
Zegen. 
 
Lied 418: 4, God, schenk ons de kracht (i.p.v. 3x amen) 


