
Stille Zaterdag, 4 april (21.00 uur – 22.00 uur) 
Voorganger: ds. Remko Veldman 
Organist: Freddy Bruins 
Lector: Frida Rosman 
Koster: Gé Dingerink 
 
Het kruis is niet met kaarsjes/ hierop wel liturgisch stuk voor lichtjes 
 
De dienst begint in het donker en het is stil 
 
Voorbereiding (gemeente gaat staan) 
 
Gedicht: Vader, in uw handen leg ik mijn geest (door Ilse) 
 
Hij dreigt te bezwijken. 
Maar vreemd genoeg 
houdt het kruis hem staande, 
het kruis schijnt zijn redding. 
 
Is het waar dat door de dood 
het leven verschijnt? 
 
Terwijl de duisternis om hem heen 
en in zijn binnenste dikker wordt 
ziet hij een verschijning, 
daar in de verte: 
iemand wacht op hem. 
 
Even denkt hij aan het verhaal 
dat hij ooit zelf heeft verteld: 
de vader die op de zoon wacht, 
de zoon die de handen van de vader 
grijpt, 
vader en zoon die elkaar omhelzen, 
voor altijd samen. 
 
Een vloed van vertrouwen 
welt in hem op. 
Met de moed der wanhoop 
laat hij zijn leven los. 
 
Met het laatste restje kracht 
schreeuwt hij een woord, 
opgediept uit een psalm: 
 
Vader, in uw handen leg ik mijn geest. 
 
Dan knakt het riet. 
Zijn adem vlucht, 
de aarde beeft, 
de hemel zwijgt, 
de zon gaat onder, 



de nacht valt. 
 
Het wordt stil, 
oorverdovend stil 
Een nacht van waken 

We houden het donker uit.  
Ook in deze treurige tijd houden we ons vast aan wat Jezus ons leerde:  
Liefde doet verschrikkelijk veel pijn. Jezus liefde kostte Hem zijn leven, aan het 
kruis.  
Jezus leerde ons de weg waar ziekte, lijden en sterven dichtbij is.  
Maar waar liefde is, daar is God, 
Ook in de diepste ellende, in chaos, in pijn van onzekerheid, angst en verlies. 
Nu is het donker, een nacht van waken. 
We houden het uit en kijken reikhalzend naar die morgen, naar dat licht.  
 
Lied 130c, Uit de diepten roep ik U 
 
We luisteren naar de verhalen uit de bijbel 
van de strijd tussen licht en duisternis in Israëls geschiedenis 
 
Genesis 1: 1-5 Schepping van licht in de nacht/ herschepping 
 
Lied 601, Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Exodus 14: 15-22 doorgang door schijnbaar onoverbrugbare hindernis 
 
Lied 350: 1, 4, 7, Het water van de grote vloed 
 
Jesaja 54: 4-10 Je hoeft nooit meer ergens bang voor te zijn (eeuwig verbond) 
 
Opwekking 717, Stil, mijn ziel, wees stil 
 
Jeremia 33: 7-11 Van ondergang naar nieuw begin 
 
Psalm 136: 1, 11, 12, 13, Loof de Heer want Hij is goed 
 
Ezechiël 37: 1-14, Gods adem zal je vernieuwen 
 
Lied 608, De steppe zal bloeien 
 
Kolossenzen 3: 1-4 
 
Tekstlezing: op pg 1256 NLB 
 
 
Verkondiging van de opstanding 

- Antependia worden gewisseld door Henriëtte 
- De klok wordt geluid en allen gaan staan door Gé 

 



Lucas 24: 1-12. 
 
Intocht van het licht 
De nieuwe paaskaars wordt de kerk binnengedragen door Gerrit v.Leussen 
 
Lied 600: 1, 2, Licht ontloken aan het donker 
 
Voorganger: Het licht van Christus, dat wij een stralend licht mogen zijn. 
 
We lopen met een kaarsje naar de paaskaars, en steken die aan de paaskaars aan. 
We zetten dit lichtje op het kruis 
 
Doopgedachtenis 
Het water wordt in de doopvont gegoten (door de diaken) 
 
Romeinen 6: 3-5 
 
Ieder die in deze nacht haar/zijn doop wil gedenken mag antwoord geven op de volgende vragen: 
 
Vernieuwing doopgelofte.  Allen gaan staan 
 

Voorganger: Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 
de apostel Paulus schrijft:  
door de doop zijn wij één geworden  
tot een lichaam van Christus. 
Door de doop zijn wij met Hem  
gestorven en begraven. 
Christus is door de kracht van God  
opgewekt uit de dood, 
opdat wij een nieuw leven leiden met Hem. 
Daarom vraag ik u  
om in deze nacht uw doop te gedenken, 
uw geloof te bevestigen en God te noemen 
als de kracht van uw leven.   

 
Allen:  JA, WIJ BLIJVEN OP WEG OM IN HEM TE GELOVEN 

 
  Vertrouw je erop dat je op weg bent in geloven in God,  

die in het begin en ook nu nog 
Leven wil schenken aan hemel en aarde. 
Zo ook aan mensen. 
Geloof je dat Hij door de Heilige Geest, 
mensen en ook jou bezielt en beweegt 
En ons tot gemeenschap in kerken en daarbuiten, 
Om gemeenschap van Jezus Christus te zijn? 



 
Allen:  JA, WIJ BLIJVEN OP WEG OM IN HEM TE GELOVEN 
 
zingen: Hemelhoog 386: 1, 4, 5, Wil je opstaan en mij volgen 
 
Slotwoorden 
 
Hemelhoog 728, Jezus leeft in eeuwigheid 
 
Zegen 
 
Zingend naar buiten: Lied – Licht dat terugkomt 
 
Licht dat terugkomt,  
hoop die niet sterven wil,  
vrede die bij ons blijft. 
 
Na de dienst – buiten 
 
We gaan door de poort van de begraafplaats, met een lichtje. 
We verkondigen ons geloof te midden van de graven. 
 
Apostolische geloofsbelijdenis 
 
Ieder kan een lichtje brengen naar een graf. 
 
PAASWAKE DOOR DE NACHT 
 


