
Leef mee 
Zondag 9 november 2025 
 
           
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door. Familie Scholten 
 

Thema: Manna in de woestijn 

DOEKERK 
Zondagmorgen om 10.30 uur in de Brugkerk ( ook online te volgen) 
voorganger   : Mevr. Rolanda den Boon- Stapel 
ambtsdrager van dienst : Henk Assink 
organist   : Freddy Bruins 
koster    : Bea Themmen 
Oppasdienst Gerda v.d. Struijs en Annemarie Reinink    
Collectes zondag 9 november   
Voor de collectes kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel of overmaken. 
1e collecte; Diaconie en Eredienst op rekeningnr. NL74RABO-0373736134 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte;  Fonds Media-apparatuur op rekeningnr. NL91RABO-0373715749 t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters P.G. Oud Avereest-Balkbrug Wilt u de datum 
van de dienst hierbij vermelden? 

9 november dankdagcollecte, extra deurcollecte – deze is bestemd voor de kerk  

Bij de dienst Zondag beginnen we wat later (10:30), want het is weer Doe-Kerk. We hebben 
vooraf activiteiten, die allemaal te maken hebben met het thema: Manna in de woestijn. Wat 
betreft activiteiten: het varieert van echt actief tot een gesprek aan de koffietafel. Dus voor 
iedereen is er wel iets! Doe-kerk is een begrijpelijke dienst voor kinderen, maar we houden 
rekening met de oudere generaties met o.a. de liederenkeuze. Zodat we écht samen kunnen 
vieren, jong en oud(er). In de dienst zullen we stilstaan bij het Manna in de woestijn. En 
hoewel we niet in een woestijn leven met zand, hitte, droogte, zullen we zien dat er toch 
actuele dingen in verborgen zitten. Dit keer sluiten we niet af met een lunch (zoals we dat 
voorheen altijd deden), zodat het geheel wat korter is.We hopen met elkaar op een leuke en 
gezegende ochtend! 
Orde van dienst We zingen: Lied Ev. Liedbundel 168: 1, 2, 3, 7 Dank U voor deze 
nieuwe morgen, Lied Dank U wel, Lied 687: 1, 3 Wij leven van de wind, Lied Ev. Liedbundel 
466:Onze Vader, Lied Ik wens jou, Lied De Here zegent jou :   
Bijbelvertelling Exodus 16 
 
 
 
Dag van de Mantelzorg 
Dit jaar is er weer aandacht voor de “Dag van de mantelzorg”. Daarom staan er zondag 9 
november, rozen klaar voor mantelzorgers. U kunt na de dienst een roos mee nemen voor 
een mantelzorger bij u in de straat, buurt of familie. Geef ze een roos, want mantelzorgers 
verdienen onze aandacht, dank en bemoediging! 
Samen tegen armoede – inzameling voedselbank –  zondag 9 november - Met deze 
campagne van Kerk in Actie doen wij mee als gemeente. Samen met lokale kerken uit heel 
het land worden zoveel mogelijk voedselpakketten gedoneerd aan de voedselbanken. 
Omdat het broodnodig is. Voor en na de kerkdienst- kunnen de volgende  producten 
ingeleverd worden. Ook een envelop met financiële gift of DE-bonnen zijn welkom 



Zonnebloem of olijfolie  Groenteconserven 
Soep in blik of zak Zilvervliesrijst 
Volkorenpasta Houdbare halfvolle melk 
Vis in blik Koffie of thee  
Couscous Havermout  

Bestemming Avondmaalscollecte – 16 november - Mandulafa 
De Avondmaalscollecte is bestemd voor de geestelijk zorg in Madulafa (Amandelboom).  
St. Nederland voor Oekraine werkt sinds de val van de muur in 1989 in Transkarpaten en 
heeft daar projecten gerealiseerd, waaronder een Alzheimerhuis. Het huis is in beheer 
gegeven aan de diaconie van de Hongaars Protestantse kerk. Er wonen tussen de 10 tot 12 
bewoners. In eerste instantie was het alleen opvang voor mensen met dementie, maar in de 
loop van de tijd is het ook een hospice geworden en soms ook mensen met meervoudige 
handicaps. De bewoners en het personeel worden bijgestaan door een geestelijk verzorger 
Eva Lörincz. Ik citeer een klein stukje uit haar jaarverslag. “Op dit moment wonen er 12 
mensen. (3 mannen en 9 vrouwen).  
Gedurende dit jaar zijn er meerdere mensen overleden. Deze sterfgevallen hebben een diep 
effect zowel op de bewoners als op het personeel. Het is daarom belangrijk om middels 
individuele- en groepsgesprekken hen te ondersteunen. Zo wordt het verzorgend personeel 
ook toegerust rondom sterfgevallen. Ze voelen zich vaak machteloos. Met deze collega’s 
heb ik dan ook gesprekken en probeer ik te laten zien dat in sommige situaties soms het 
meest kan betekenen wat het minst lijkt. Mijn verdere werk als geestelijk verzorger bestaat 
uit het lezen uit de Bijbel met een korte uitleg, zingen, bidden, een gesprek met de 
bewoners. Met de zogenaamde Pethö-methode wordt het stimuleren van de frontale kwab 
beoefend door al dan niet met ritmische beweging, het opzeggen van versjes en door middel 
van plaatjes.” Bovenstaande geeft een klein inzicht vanuit de geestelijke zorg in Beregszasz, 
Transkarpaten. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL74RABO0373736134 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug, o.v.v. Mandulafa. 
Hartelijk dank, Jaap en Nita van der Horst-Kattenberg. 
Ontmoetingsavond, 13 november, tweede avond. 
We merken dat er veel leeft onder gemeenteleden. Dit blijkt steeds in pastorale contacten.  
Er wordt gereageerd op het rapport van de RVS (Raad van Volksgezondheid en 
samenleving). De samenleving wordt steeds nerveuzer, gehaaster, en de mensen tonen in 
toenemende mate egocentrisch gedrag. Zie de vraagstukken omtrent opname ernstig zieke 
en gewonde kinderen uit Gaza, zie vluchtelingenbeleid, Op het werk zijn veel vacatures, 
maar hoe zit het dan met het noodzakelijk verenigingswerk en vrijwilligerswerk 
enmantelzorg? In onze gemeente merken we die druk en spanning ook. Ook de overheid 
constateert dat er meer psychische klachten zijn.  
De christelijke kernvraag en gespreksonderwerp zal deze ontmoetingsavond zijn:Hoever 

gaat de naastenliefde? Waar houdt het op en/of begint het? En waar vinden we rust in deze 

hectiek? Plaats: de Schutse, om 20.00 uur  Olv. Ds. Remko Veldman 

 

 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
Kopij Leef mee  
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag13 november om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  

mailto:leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl

