‘Geloof heeft een prijs’. Woorden van Jemal, nadat zijn huis in brand was gestoken en hij zijn dorp
werd uitgejaagd. Hij heeft een hoge prijs moeten betalen voor het volgen van de Here Jezus.

Het verhaal van Jemal staat niet op zich. Vele christenen moeten hun huis ontvluchten omdat deze in
brand werd gestoken. Kerkleiders waarvan de kerk in as werd gelegd. Wat een enorm onrecht en
verdriet wordt de kerk in het zogenaamde sub-Sahara Afrika aangedaan. De hevigheid van het
geweld tegen christenen is enorm.

Steeds meer delen in dit deel van Afrika (Ethiopié, Nigeria, Niger, Kameroen, Congo... hele dorpen en
kerken gaan in vilammen op. Volgens Jemal is de vervolging heel geraffineerd. Mannen worden
gebroken in hun rol als kostwinner en kerkleider, vrouwen worden vernederd door seksueel geweld.
Het is strategisch; bedoeld om christenen te breken en kerken te vernietigen.

Voor Jemal werd het zo donker in hun leven als christen, dat ze zich afvroegen: Heeft God ons
verlaten? Maar volgens Jemal heeft geloven in Christus een prijs... ‘maar onze God is een God van
hoop. Hij werkt. Hij brengt verandering en daar houd ik me aan vast’

Wat een getuigenis: Efeziérs 3:20 ‘Hij is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken!”
Ons gebed voor onze vervolgde broeders en zusters in al die landen waren geloven in God een prijs
heeft, is bitterhard nodig en verdient volharding. Bij deze de oproep om te (blijven) bidden voor de
vervolgde kerk. God hoort en verhoort... God keert het kwade om in het goede... van harte
aanbevolen! Voor meer informatie en gebedsbrief: www.opendoor.nl Jan van Blanken
(jan.karin@solconmail.nl).
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